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EINDE VAN EEN SCHOOLJAAR…
Enkele leerlingen blikken terug op hun lagere schooljaren hier op de Capucienen:



Wat was je favoriete leerjaar?
* Het derde en vierde leerjaar, omdat je in die twee jaren veel nieuwe
dingen leert. Maar eigenlijk zijn alle jaren topjaren!
* Het vierde leerjaar omdat de meester veel grappen maakte.
* Het vijfde leerjaar omdat onze juf altijd leuke muziekprojectjes deed met
ons.
* Het eerste leerjaar omdat we veel buiten mochten spelen en omdat
iedereen ons schattig vond.
* Het zesde leerjaar. Je bent bij de grootsten van de school en je mag op
sneeuwklas.
* Het vijfde leerjaar, omdat we de kleine kinderen mochten helpen.
*Het derde leerjaar: je leert cijferen en je krijgt al een beetje Frans. En je
gaat op plattelandsklassen!
* Het derde leerjaar, want de meester speelde liedjes op zijn gitaar en hij
zaagde nooit!
Wat was je favoriete schoolvak?
* Taal, want ik vind dat gemakkelijk én leuk!
* Frans. Ik lees al heel lang Franstalige boeken en ik hou van talen.
* Taal: in de werkboeken staan soms leuke opdrachten om met meerderen
te doen.
* Frans, omdat een andere taal leren interessant is.
* Muzo, omdat ik heel graag knutsel.
* Wiskunde , omdat ik dat goed kan, en Muzo omdat knutselen tof is.
* L.O.: lekker veel bewegen!
* L.O.: je kan de stress even laten gaan…
Wat vond je het leukste project?
*De Vlaamse kermis (veel activiteiten) en het Lenteconcert (ik hou van
zingen).
* Het Sprookjesbos, waar ik meedeed in de musical ‘Peter Pan’
* Circus Picolini, omdat heel de school aan dat project deelnam.
* Het Sprookjesbos, supertof om op te treden voor de ouders!
* De Vlaamse kermis, omdat ik al die attracties heel tof vond.
* Het Sprookjesbos, omdat het een echt groepsgevoel gaf.
* Circus Picolini (leuk om geschminkt te worden) en het Lenteconcert
(zingen was leuk en mooi om achteraf te bekijken).
*Circus Picolini. De circusartiesten waren superlief!
Dit ga ik nooit vergeten:



* De plattelandsklassen en alle leuke activiteiten hier op school.
* Het Sprookjesbos!
*  De  variërende  lessen,  de  leuke  leerkrachten  en  het  knutselen  op
vrijdagnamiddag.
* De plattelandsklassen: je mocht op de pony’s rijden en je had de tijd van
je leven met je klasgenoten.
* Mijn leuke klas, een toffe grote groep.
* Alles !!
* Meneer De Prez, een goede en toffe turnleraar!
* Sneeuwklassen, plattelandsklassen, Corona, en alle projecten.
* Dat ik altijd derde werd op de collegecross ….
* Onze school voelt aan als een warme familie en je leert er heel snel
vrienden kennen!
* De vriendschappen die ik hier heb gemaakt.
Waarom moeten kinderen zeker naar het Sint-Jozefscollege op de
Capucienenlaan komen?
* Iedereen is hier welkom, de leerstof is oké en je kunt veel vrienden
maken. Er zijn wel eens ruzie of problemen maar dat is normaal.
* Omdat je hier leuke dingen hebt zoals de speeltuin, de klimmuur, de
speelgoedwinkel, …
*  Het  is  een  leuke  school  met  veel  leuke  leerkrachten,  een  leuke
speelplaats en leuke projectjes om aan mee te doen.
* Omdat het de tofste school is, vol met toffe leerkrachten en je doet mee
aan leuke projecten! Je amuseert je hier superhard!
* Om de fantastische activiteiten!
* Beste school = super leerkrachten, zorg, school, directeur, leerlingen en
de sfeer!
* Het is een megaleuke school, alles is top: de speelplaats, het niveau, de
leerkrachten, de zorg en (het belangrijkste) de sfeer!
* De leerkrachten helpen je als het nodig is. Als je erg goed in iets bent,
dan krijg je extra’s. Ze dragen hier goed zorg voor jou!
*  Het  is  hier  supergezellig!  Er  is  veel  te  doen,  er  is  elk  jaar  een
schoolfeest en tijdens die schoolfeesten kan je veel doen.
* Iedereen krijgt hier hulp. De leerkrachten zijn lief voor de leerlingen en
de turn- en zwemlessen zijn heel leuk!


